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Dışı sizi yakar, içi bizi: 


İşçi olarak Batı Almanyadaki durumumuzu ancak bu sözle belirtebilirim. 


Başbakan ve Çalışma Bakanı Almanyaya gelip, güya durumumuzu incelediler. Sözün kisası, onların bu temasları, buradaki Türk işçileri yönünden olumsuzdur. Her ikisi de sorunlarımıza gerektiği şekilde eğilmemişlerdir. Örneğin, 
Çalışma Bakani Erdem, Almanyada Türk işçileri arasında bir işsizlik durumu söz konusu değildir, dedi. Oysa, Erdem'e 
Alman makamlârı tarafından verilen rakamların dışında, bir o kadar da ilgisizlik ve işlem bilmemek yüzünden işsizimiz vardır. Biz, bu durumu, Çalışma Bakanına verdiğimiz bir raporda da belirtmiş, burada mevsim işleri sona erince, yani sonbahar ve kış aylarında işsizliğin daha da artacağını söylemiştik. 


Başbakan ve Bakanın, Batı Almanyada gerçekte nelerle ilgilendiklerini, kendilerinin bazı sözleri apaçık ortaya koydu. Erdem'e göre, buradaki Türk işçileri arasında komünizme yönelme varmış... Bu haber maksatlıdir ve memlekette bizzat AP çevreleri tarafından iddia edilmekte ve yayılmaktadır. Gerçekte ise, burada yaygın bir nurculuk hareketi vardır. Bazı lojmanlarda, buralara nasıl sokulduğu bilinemiyen nurculuk risalelerinin okunduğu, özel âyinler düzenlendiği bilinen bir şeydir. Biz, hükümetin bu konuya hassasiyetle eğileceğini beklerken, sorumluları gerçeği tepetakla eder görüyoruz. 


Işçi ataşelerinden de şikâyetimiz çok. 
Ama kimseye dinletemedik. Burada tamamen işçilerimizin sorunları ile uğraşmaları gereken ataşelerimiz yetersiz kişi- 


lerdir, hele bazıları gelişlerinin nedenlerinden bile habersizdirler. Çoğu Almancayı ve Alman İş Kanununu dahi bilmiyorlar. Ve işçimizin yararına hiçbir iş gördükleri yok. Besbelli ki, bunlar çeşitli siyasi nedenlerle buraya gönderilmişlerdir ve sadece Türk ve Alman polisine hizmet etmektedirler, 


Köln, Türk İşçileri Cemiyeti'nden — L. R. 


* 


Leş kargaları: 


Almanyadan memleketteki çoluk çocuğumuza, analarımıza, kardeşlerimize gönderdiğimiz o mektuplarımız, içinde para bulacaklarını zanneden leş kargaları tarafından açılmaktadır. Mektuplarin içinden para çıkınca alınmakta, çıkmayınca da — eki belli olmasın diye — imha edilmektedir. Bu olay, haberleşme hürriyetini baltalamak ve devletin şerefiyle oynamaktır. 


Birçok şikâyetlerimize rağmen, ilgili 
Bakanlıklar bu rezaletle gereği kadar ilgilenmemişlerdir. Gurbetellerdeki onbinlerce insanın hassasiyet gösterdiği bu konunun daha fazla ihmale tahammülü yoktur. Namus ve şeref yoksunlarının bu hırsızlığı devam ettiği takdirde, artık Alman makamlarına başvurarak, gerekli tedbiri almalarını istemek zorunda kalacağız. Bu da, elbette, memleket hesabına yüzkarasıdır; fakat işin bu yönünü de ortadaki rezaleti önlemiyenler düşün- 


sünler, 
Wilhelmshaven, H. Yılmaz 


* 


DURUM 


Cumhuriyet Bayramı'nın 44, yıldönümü her zamankinden azçok farklı politik şartlar altında kutlandı. Bu «azçok farklı politik şartlardan kastımız, emperyalizme karşı, Demirel hükümeti gibi emperyalizmle sıkı sıkıya bağlı bir iktidara karşı yürütülen savaşta ulaşılan yeni aşamadır. Cumhuriyet Bayramı, birçoklarımıza, bu savaşin bu aşamadaki bilânçosunu yapmak ve bundan yarın için sonuçlar çıkarmak fırsatını verdi. 

Cumhuriyet fikrinin devrimci bir anlam taşıdığı şüphesizdir. Bizim tarihimizde, Cumhuriyet, Amerikalısından Yunanlısına kadar boy boy emperyalist kuvvetlere karşı kazanılmış bir Milli Kurtuluş Savaşını canlandırdığı gibi,. Sultanlığa, Hilâfete ve zamanın empetyalizmle işbirlikçi, yani komprador gücünü temsil eden Damat Feritçiliğe karşı tarihsel bir zaferi de canlandırmaktadır. Bundan ötürü, Cumhuriyet, tarihsel gelişme bakımından ileri bir adımdır, Şunu da derhal ilâve edelim ki, cumhüriyet fikrinin halkçı ve demokratik anlamı bizde aksamıştır. Emperyalistleri yenen, Sultanlığı ve Hilâfeti kaldıran akim, derebeyliğe dokunmamış, toprak reformu yönüne gitmemiş, kapitalist olmıyan gelişme yoluna girme fikirlerini ilk günlerde ortaya attığı halde, sonradan büyük özel sermaye biriktirme ve yeni bir komprador zümre yetiştirme yoluna sapmıştır. Hattâ, büyük özel sermaye sanayi yatırımlarına sevkedileceğine, ithalât ve ihracat, özel bankacılık ve büyük ticaret işlerine yöneltilmiştir. Bu da yabanci tekellere bağlı komprador zümrenin türemesini bir hayli kolaylaştırmıştır. 

Cumhuriyetin 44. yildönümünün kutlandiği bu günlerde, Atatürkün ölümünden sonra kolaylıkla başkaldıran ve İkinci Dünya Harbinden sonra iktidarı ele alan komprador idare zincirinin Demirel halkasının politikasına karşı, halkın politik direnişinin genişleyip gelişmesine şahit oluyoruz; Komprador idare zincirinin 27 'Mayıs 
1960 ta koptuğu, ve bu'kopmanın demokratik güçlere bazı olanaklar sağladığı 
şühesizdir. Fakat, temel reformların yapılmaması, yani komprador zümreyi ekonomik- politik tabandan yoksun etmek yoluna gidilmemesi, hiyanete kadar giden birkaç politikacının cezalandırılmasiyle yetinilmesi, bu zümrenin mevcut politik, ekonomik ve sosyal tabana dayanarak tekrar filiz sürmesine sebep olmuştur. 


Demirel hükümetinin işbaşına gelmesiyle, 27 Mayıs: öncesi idare tekrar devam etme çabasına koyulmuştur. Ama 27 Mayis öncesi politik-sosyal düzen olduğu gibi geri gelmiştir demek de doğru değildir. Böyle bir iddiada bulunmak, bügün halk yığınlarında, demokratik çevrelerde gelişmekte olan uyanişı, emperyalizme ve komprador idareye karşı direnmeyi görmemek olur. 

Bu direnmeyi, Diyarbakır'ın Pirinçlik Amerikan üssündeki yurtsever subay ve erlerimizin, Amerikan silâhlı kuvvetlerine karşı çıkışında gördük. Pirinçlik üssünün dışını beklemekle görevlendirilmiş: askerlerimiz, Anayasanın kendilerine ve tabii olarak bütün yurttaşlara yüklediği bağımsızlık ve egemenlik haklarına sahip çıkmak ödevini yerine getirmek ve Amerikan üssünde olup bitenlerle ilgilenmek istediler, Amerikalılar ise askerlerimize saldırdılar, hattâ bir teğmenimizi tutsak ettiler. Erlerin teğmeni kurtarmak üzere süngü takmaları üzerine, Amerikalılar teğmeni serbest biraktilar. Ama Demirel idaresi işe karıştı, yurtsever teğmen ve öteki askerler cezalandirıldı ve başka yerlere sürüldüler. 

Amerikan Tumpane şirketine karşı Harb-Iş'in yürüttüğü grev, memleket ölçüsünde büyük yankılara yol açtı. Bütün demokratik güçler, uyanık kamuoyu bu grevi desteklemek üzere işbirliği yaptı. İşçi gündeliklerine bu yıl saat başında 50, gelecek yıl da 30 kuruş zam isteği ile başlıyan grev, derhal politik bir nitelik kazandı. Bunda, memlekette Amerikan emperyalizmine karşı kamuoyundaki direnme ve hassasiyetin son derece artışının, anti-emperyalizmin hemen bir halk akımı haline gelmekte olmasının rolü olduğu gibi, Amerikan emperyalizminin niteliğinin de rolü vardır. Zira Amerikan tekellerinin elinde olan Vaşingtondaki iktidar, tekellerin tehlikeye düşen soygununu korumak için, politik ve askeri olanaklarını derhal seferber etmektedir. 
Bu, çoğu zaman bizzat Birleşik Amerika topraklarında böyle olduğu gibi, Amerikan tekellerinin hegemonyasında bulunan memleketlerde de böyledir. Hattâ tekellerin politik ve askeri etkisi bu gibi ülkelerde daha dolaysız, daha sert duyulmaktadır. 


Tumpane'ye karşı Harb-İş grevinde de bu böyle oldu, İncirlik Amerikan üssünde grev başlar başlamaz, Harb-Iş yöneticileri, karşılarında Tumpane yöneticilerini değil, İncirlik üssü Amerikan silâhlı kuvvetleri ile Vaşingtonun Ankara Elçisi Hart'ı buldular. Hart bir yandan Demirel hükümetinden grevi ertelemesini isterken, İncirlikteki Amerikan komutanı da grev gözcülerine ve sendikacılara zırhlı arabalar ve azgın kurt köpekleriyle saldırıyordu. 

Ve bilindiği gibi, Amerikalıların politik baskısı sonucunda Demirel hükümeti grevi erteledi. Harb-İş Federasyonu'nun şikâyeti üzerine, Danıştay da bu erteleme kararınt bozdu. Grev tekrar başladı, Amerikalılar greve karşı politik ve askeri eylemlerinin sonuç vermediğini görünce; Harb-İş'in bütün isteklerini kabul etmek zorunda kaldılar. 

Emperyalizme ve onun yerli müttefiki Demirel hükümetine karşı bu başarı, CHP-den TİP-e, TİP-ten MP ve TKP-ye kadar bütün yurtsever güçlerin dayanışması ve grevi desteklemesi sonucunda kazanıldı. 

Bütün yurtsever güçlerin bu yakın işbirliğini Amerikan Akdeniz Altıncı Filosunun İstanbul ve İzmiri ziyaretini protesto eylemlerinde de gördük. Bu ziyaretlere karşı, gerek İstanbul, gerekse İzmirde, işçiler ve sendikacilar, öğrenci gençler, aydin ve esnaf, rıhtımları işgalden açlık grevine kadar değişik protesto hareketlerine giriştiler. Bu protesto öylesine sert ve genişti ki, VI. Filo Komutanı amiral Martin Dolmabahçeye çıkamadı; resmi ziyaretleri için helikopterle Yeşilköy alanına inmek zorunda kaldı. Amerikan denizcileri ise, Demirel polisi işçi ve öğrencilere karşı teröre geçtikten ve birçoklarını tutsak ettikten sonra, korka korka karaya çıkabildiler, 

Son aylarda emperyalizme ve komprador idareye karşı çıkışlar yakından incelendiğinde şu nitelikleri tesbit etmek mümkündür: Halk arasında, demokratik akımlarin yığın teşkilâtlarında, emperyalizme ve ona bağlı iktidara karşı elbirliğiyle direnme hareketi genişliyor. Yani demokratik cephe hareketi alttan yukarı doğru bir gelişme kaydediyor. Bundan başka, emperyalizme ve Demirel idaresine karşı direnme bilincinin halk yığınlarında yerleşmesi hızında da bir artış vardır. 
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Şimdi sorun şudur: Halk yığınlarının gelişen anti-emperyalist, reformcu ve demokratik hareketi demokratik akımların yönetim organlarını bir asgari program etrafında işbirliğine zorliyacak mıdır? Şüphesiz, yurdumuzun içinde bulunduğu politik ve ekonomik şartlar gelişmeyi bu tarafa yöneltmektedir. 


Cumhuriyetin 44. yıldönümünün kutlanmasından birkaç gün sonra, Büyük. Oktobr Sosyalist Devrimi'nin" 50. yıldönümü de! kutlandı. Rusyada 50 yıl evvel. başarılan sosyalist devrimle, 44 yıl evvel Türkiyede kurulan Cumhuriyet arasında bazı yardımlaşma ve dayanışma bağları vardır. Oktobr Devrimi'nin ellinci yıldönümü bizler için bir bu bakımdan, bir de onun dünya ölçüsündeki anlamı bakımından önemlidir. 
Rusyada Büyük Oktobr Devrimi'nin başarılmasiyle, ulusal bağımsızlık için emperyalizme karşı savaş. dünya ölçüsünde: hızlanmıştır. Bunu en iyi kıymetlendirecek durumda olan Türk halkıdır. Çünkü Oktobr Devrimi'nin bu konuda ilk yardımını gören memleketler arasında Türkiye de vardır. Bu yardım, şüphesiz, biraz da karşılikli olmuş, daha doğrusu emperyalizmin. saldırısına uğrayan Sovyet halkları ile Türkiye halkinin menfaatleri birleşmiştir. Halkımız Anadolu yaylalarında emperyalist ordulara karşı savaşırken, Oktobr Devrimi ile kurulan genç Sovyet devletinin Güney-Batı kanadını korumuş, Sovyetler Birliği de emperyalist: saldırılara karşı durmakla aynı derecede Türkiyeyi korumuştur. Şu da var ki, Oktobr Devrimi'nin emperyalizme karşı savaşan halklara yardımı, milli kurtuluş savaşı içinde olan Türkiyeye yardımla sınırlanmaz. Sovyet devleti, elli yıllık: varlığı boyunca, her zaman ve her yerde elindeki bütün araçlarla, emperyalizme karşı savaşan halkların yardımına koşmuştur. 
Asya'da, Afrika'da, Güney Amerika'da halkların emperyalist hegemonyasından kurtuluşlarında Sovyetler Birliğinin payı büyüktür. 

Tabiidir ki, Oktobr Devrimi'nin niteliği milli kurtuluş hareketlerine yardımla da sınırlı değildir. Bu devrimin daha başka nitelikleri de vardır. Dünyada sosyalist ve işçi hareketinin gelişmesinde, harp ve barış konularında emperyalistlerin son söz sahibi olmalarına son verilmesinde, barışın kuvwvetlenmesinde; insanlığın bir atom harbi felâketinden korunmasında Sovyetler Birliğinin rolü büyük ve kesin olmuştur. 
Bu bakımdan, hiçbir devrim, Oktobr Devrimi kadar insanlığın kaderi üzerinde geniş ve olumlu etkide bulunmamıştır. Bundan: ötürü, Büyük Oktobr Sosyalist Devrimi yalniz Sovyet halklarının değil, bütün insanlığın ortak malıdır. 


Büyük Oktobr'un ellinci yıldönümünün dünya ölçüsünde yankılar uyandirmasının nedeni budur. 


Ahmet Saydan 


Soğuk harp siyasetinde yeni adımlar 


Eylül-Ekim ayları, AP hükümetinin, Amerikanın yön verdiği soğuk harp siyasetine uygun yeni adımlar attığı aylar olarak geçti. Nato Nükleer Plânlama Komisyonu'nun Ankara toplantısı, «Derin-İz» manevraları, Marmara manevraları, Amerikan VI. Filosünün limanlarimızda boy göstermesi, soğuk harp siyasetinin en son adımları olarak Türk kamuoyunu yakından meşgul etti ve her zamankinden büyük: tepkilerle karşılandı. 

Demirel başkanlığındaki Türk hükümet heyeti Moskovada «dostluk» görüşmeleri yaptığı sırada Nato Nükleer Plânlama Komisyonu'nun: Ankarada toplanması, AP hükümetinin ikiyüzlü siyasetine yeni bir örnek olmakla kalmamış, komisyon: çalışmalarıniın-halktan gizlenmesi için sarfedilen âzami gayretlere rağmen-suyüzüne çıkan tarafları, AP hükümetinin yeni ihanet belgeleri olarak kamuoyunun geniş tepkisiyle karşılanmıştır. Ozellikle Nato Nükleer Komisyonu'nun nedenli: işler çevirdiğini bundan önceki Vaşington toplantısından hatırlıyanlar, Türk-Sovyet sınırlarına döşenip de ateşleme düğmeleri Amerikanın eline teslim edilmiş atom mayınlarının yurdumuz için yarattığı korkunç tehlikeyi bilenler, bu seferki komisyon toplantısını daha büyük bir hassasiyetle izlediler. Bu hassasiyet boşuna değildi. Amerikanın «füzesavar füze sistemi» adı altında yeni bir nükleer savaş projesini kabul ettirmek amaâini güttüğü ve bu yeni plânda Türkiyeye öncü rol, yani ilk hedef rolü verildiği anlaşıldı. 

Nato Nükleer Plânlama Komisyonu'nda Amerikanın Natolu ortaklarına dayattığı ve Türkiye topraklarını da bu çok tehlikeli oyun: için uygulama alanı olarak seçtiği plân, halkımızın ve yurdumuzun geleceğine karşı girişilmiş korkunç bir suikasttir. 
Zira Amerikan emperyalizminin Orta ve Yakın-Doğudaki menfaatlerinin korunması için Türk halkını yeryüzünden: silinme tehlikesiyle bir kere.daha karşı karşıya bırakmak, halkımızı yurt topraklariyle, güvenliğiyle ve geleceğiyle Amerikan -emperyalizminin menfaatlerine peşkeş çekmek demektir. 

Bugün yurdumuzdaki Amerikan üslerinin, savaş donatımlarının sayısı 200-ün üstündedir. Bunlar da yalnız bilinenleri. Atom başlıklarının, yığınaklarının, atom mayın kuşaklarının gerçek: sayılarını Amerikalılardan başka kimse bilmiyor. Şimdi bunlara bir de «füzesavar füze sistemi» adı altında yeni harp donatımları katılmaktadır. 

Nato Nükleer Plânlama Komisyonu'nun bu yeni savaş plânı hakkındaki çalışmaları daha bitmeden, yurt toprakları, harp kışkırtıcı yeni manevralara sahne oldu. 
«Derin-İz» adı verilen bu manevralara katılan Amerikan uçakları ve askeri birlikleri, aslında Türkiyenin işgalinin küçük bir denemesini yaptılar. Türk topraklarında, mavi renk verdikleri Türk askerlerini, kırmızı renkli Amerikan kuvvetleri yendi! Manevralardan sonra da Amerikan birliklerinin hayali zaferi kutlandı. Bunu bir savunma hareketi manevrası diye yutturmaya çalışanlar, aslında Amerikan: emperyalizminin menfaatlerini korumak için Amerikan askerlerinin Türk topraklarına nasıl çıkarma yapacaklarının, topraklarımızı nasıl istilâ edeceklerinin ve Türk ordusunu nasıl ilk hedef olarak kırdıracaklarının provasını yaptıklarını bu harp oyunlarında gizliyeme- 


diler. 
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Bu hazin olayı, Amerikan VI. Filosunun limanlarimizda bir kere daha boy göstermesi izledi. 

Bütün bu olaylarin bir ay gibi kısa bir zaman içine sığdırılması bir tesadüf değildir. Plân gayet etraflı olarak hazırlanmış ve uygulanmıştır. Yurdumuzda Amerikan aleyhtarı hareketin, işçilerden köylülere, aydınlardan öğrencilere, esnaftan memura kadar, bütün halk tabakalarını sardığı ve Amerikalı sömürücüden kurtularak milli haysiyetimize kavuşmanın, milli egemenliğimize yaraşır bir siyaset izlemenin bütün halk kitlelerini birleştiren bir amaç olduğu günlerde, Amerikan askeri kuvvetlerinin birbiri ardınca yurdumuzda gövde gösterileri yapması ve böylece soğuk harbi körükleyici yeni adımlar atılması zaten tesadüfi olamaz. 

Amerikan emperyalizminin menfaatlerini savunmak göreviyle işbaşına getirilen AP hükümeti, Amerikalı efendilerinin menfaatlerini tehlikede gördükçe, yurt çapında büyüyen hareketin Amerikan emperyalizmini kapıdışarı edecek kadar güçlenmekte olduğunu hissettikçe, harp histerisini arttırmak, hayali bir düşman yaratarak iç baskıya veryansın etmek, işçilerin, gençlerin, aydınların, köylülerin günden güne artan direnişini terörle sindirmek yollarını aramaktadır. «Derin-İz» manevralarına katılmak bahanesiyle Incirlik hava üssüne inen 5.000 Amerikan askeri ile 400 Amerikan uçağı, aslında Amerikan üslerindeki Türk işçisinin grevini bastırmaya, Amerikan subayına «yeter artık» diyen Türk ordu mensuplarının direnişini ezmeye hazır olmak için gelmiştir. Amerikan hükümetiyle bağlanan ve çok gizli tutulan ikili anlaşmalar, Amerikan ordusuna, Türk halkının direnişini bastırmak için Türkiye topraklarını işgal etme yetkisini bile tanımıştır. 

Fakat «Derin-İz» manevralarında küçük bir provası yapılmış olan bu işgal hareketinin nasıl sonuçlanacağı, bu manevralarda mavi düşman kuwet rolü oynatılan Türk askerinin yenilgisiyle değil, Amerikan VI. Filosunun şaşkınlığa uğrayan kumandanı ile beraber yurdumuzdan kaçarcasına ayrılması, işçilerimizin Amerikan üslerindeki grevinin başarıyla bitmesi, yurtta Amerikan sömürücülerine karşı direnişin bütün güçleri birleştirmesi sonucunu veren Amerikan aleyhtarı büyük gösterilerle meydana çıktı. Bu gösterilere katılan işçiler, aydınlar, gençler, yurtsever güçler ortaklaşa yayınladıkları bildiride, Nükleer Plânlama Komisyonu'na da, manevralara da, Amerikan emperyalizminin bundan sonra sahneye koymayı hesapladığı oyunlara da şu cevabı verdiler: 

«.,. Füzesavar füze sistemi adi altında yeni bir nükleer savaş projesini kabul ettirerek dünya jandarması rolünü sürdürmek istiyen: Amerika, çekil yurdumdan! 
Defol! Gö Home 

Zahide Duru 
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Sosyal-İş ve Harp-İş grevleri 


Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) işyerlerinde Sosyal-İş Sendikasının ve 39 Amerikan askeri işyerinde Harp-İş Federasyonu'nun yürüttüğü grevler, yurdumuzda: işçi hareketindeki gelişmeleri bütün ayrıntılarıyla aydınlatan çok önemli iki savaş örneği oldu. Bu iki grevin önemi, yalnız başarıyla sonuçlanmalarından değil, ayrıca cepheleri daha kesin çizgilerle belirtmelerinden, emekçiyle onun düşmanlarını apaçık ortaya koymalarından, yurt ölçüsündeki kurtuluş kavgasını daha da yüzeye çıkarmalarından ileri gelmektedir. 

Sosyal-İş grevi daha başlamadan önce SSK yönetimi. ile emekçiler arasında çok önemli bir çatışma vardı. Bu çatışma S$K-da çalışanları Kurum'un. işçi olarak kabul etmemesinden doğuyordu. Yargıtay, Kurum'un bu davranışını çürüten kararında, Sosyal Sigortalar emekçilerinin. işçiliğini onaylayınca,. bunu izliyen gelişmelerde cepheler iyice ortaya çıktı. Sosyal-İş Sendikası, SSK emekçilerinin işçiliklerini Kurum yönetimine toplu. sözleşmede de kabul ettirmek gibi çok yerinde ve kesin bir kararlılıkla konuşmalara başladı. Kurum bu isteğe karşı direndi. Sosyal-İş Sendikası da greve gitmek zorunda kaldı. 

Bir kere, 1,5 milyar liradan fazla yıllık geliri olan SSK, işçi paralarıyla yaşıyan bir sosyal güvenlik örgütüdür, yoksa bir özel sektör işletmesi değildir, Bu kurumun ödevi, 32 ilimizdeki 126 bin işyerinde çalışan emekçilerden aldığı parayı, gene bu emekçilere, onların sosyal güvenliği amacıyla vermektir. SSK, çatısı altında çalıştırdığı 15 bin emekçinin Yargıtayca da onaylanan işçi niteliğini daha baştan kabul etmemekle, emekçi haklarına karşı olduğunu kendisi ortaya koymuştur. Üstelik bunda direnerek, Sosyal-İş Sendikasını greve zorlamakla, onbinlerce üyesinin sosyal güvenliğini umursamamak, onları sigorta paralarından uzun süre yoksun bırakmak ve böylelikle üyelerini grev yapan Kurum emekçileriyle birbirine düşürüp bölmek emelinde olduğunu ıgöstermiştir. Kurum yönetimi, greve katılmıyan işçilere 10 lira zam yapmak ve primlerin bankalara yatırılması, yolunda işverenlere çağrıda bulunarak Grev Kanununu, partonlarla ele çiğnemekle de, grev süresince işçi düşmanlığına daha bir sıra örnekler katmıştır. 

Şu gerçekleri bilmekte de fayda vardır; Bu kurumun: Genel Müdürünü iktidar seçer. Yönetim Kurulunun üç, üyesi gene iktidarın bakanlıkları; eliyle tâyin edilir, ve iki üyeyi de patronlar gönderir. Bu iktidar-patron çoğunluğuna karşı Yönetim Kurulunda yalnızca iki işçi temsilcisi bulunduğuna göre, SSK yöneticileri eliyle bu Kurumu işçi çıkarlarına değil, iktidar çıkarlarına kullanacağı kendiliğinden anlaşılır. Bunun içindir ki, SSK yönetimi, 15 bin emekçisini işçi sınıfından koparmak; işçileri birbirine düşürmek amacından bir an ayrılmamıştır. 


Doğu doğu dedikleri, eziyetler ettikleri . . . 
(Doğu mitinglerinin şiarlarından) 
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Kurumun bu davranışlarında işçi düşmanlığı böylesine apaçık görünürken, Türk-lş yönetiminin aynı taktik ve amaçla hareket ederek greve karşı çıkması, işçi haklarını, işçi sınıfının! birliğini korumak şöyle dursun, tam tersine, İşçi sınıfı çıkarlarına karşı iktidar güçlerinden yana olduğunu bir daha ortaya koymuştur. Sosyal-İş Sendikası ise, grevi sonuna kadar yürütmekle, iktidardaki derebeyi-komprador ve yabancı sömürücü ortaklığına karşı, onların işçi örgütlerine el atan yamaklarına karşı — hem de başarıyla — savaş yürütebileceğini, bunun zorunluğunu bilinçli olarak göstermiştir. 

Az sonra patlak veren Harp-İş grevi ise, bu kavganın yurt ölçüsünde genişliyen ikinci ve daha büyük bir başarı örneği oldu. Karşı cephede artık yalnız işçi düşmanı derebeyi-komprador iktidarı değil, bu iktidarın baş ortağı ve destekçisi yabancı sömürücü de boy göstermişti. Bunlara karşi işçi sınıfı cephesinde ise, işçi hakları yanında, yurt ve halk çıkarları uğrunda, emperyalizm güçlerine ve ortaklarına karşı kurtuluş ve bağımsızlık uğrunda savaşan yurtsever gençler, aydınlar, subaylar, geniş halk yığınları işçi sınıfıyla omuz omuza savaşa kalkmıştı. Sosyal-İş grevinde, Türkiyede işçi hareketini baltalamak, işçi sınıfını bölmek, sendikacılığı yozlaştırmak uğrunda başlangıçtan beri uygulanan ve Amerikada sendikacılığı soysuzlaştırmakta başarılar sağlamış olan «Amerikan Sendikacılığı»nın, sarı sendikacılığın çabalari daha ağır basmıştı. Harb-İş grevinde ise, bu «Amerikan Sendikacılığınnın asıl temeli olan Amerikan emperyalizmi çırılçıplak ortaya çiktı. İşte Harp-İş Federasyonu ile buna bağlı NATO-İş Sendikaları 39 Amerikan işyerinde grev kararı almakla, bilinçli olarak bu emperyalizme karşı savaşa girişiyordu. 

Karşılarındaki patron, Amerikan silâhlı kuvvetleri hesabına iş yapan The Tumpane Company LNC. şirketiydi. Bu şirket, ikili anlaşmalarla yurdumuza sokulan Amerikan emperyalistlerinin üslerindeki lojistik inşaatları yürütüyordu. İkili anlaşmalarla bağımsızlığımızı, güvenliğimizi, milli varlığımızı hançerliyen Amerikan emperyalistlerinin ortağı bir şirketten elbette halkımız ve emekçilerimiz yararına çalışması beklenemezdi. Amerikan: silâhlı kuvvetleriyle kontrat yapmış olan Tumpane şirketi, Türk işçilerini yalnız kontrattan çok daha düşük ücretlerle çalıştırmakla kalmıyor, çalıştırdığı her işçimiz için Amerikan silâhlı kuvvetlerinden 40 dolar da komisyon alıyor, böylelikle de yüz milyonlarca dolar vuruyordu. Üstelik, Türk kanunlarını hiçe sayarak, milyonluk işsizler diyarı yurdumuzda -emekçilerimizi barbarca bir baskıyla ezmeye, sindirmeye, işçi sınıfını boğmaya çalışıyordu. 

39 Amerikan işyeri için alınan grev kararı uygulanmaya başlayınca, Amerikan 
emperyalizminin sömürgeciliği büsbütün sırıttı. Adana'da İncirlik Amerikan üssünde inceleme yapmaya gelen grev komitesini Amerikalılar tomsonla ve kurt köpekleriyle üsten çıkarttı. Yani Amerikalı emperyalist, hakkını istiyen Türk işçisine silâhla karşı koyuyor, bu hakkı tanıyan kanunlarımıza silâh çekiyordu. Bu olaylara ve bir grev gözcümüzün demirle yaralanmasına tanık olan yurtsever subaylarımız, elbette Amerikan emperyalistlerine karşı çıkacak, işçilerimizin yanında yer alacaktı. İkili anlaşmalarla, üslerle, atom: yığınaklarıyla milli güvenliğimizi tehlikeye düşüren Amerikan emperyalistleri, NATO manevraları bahanesiyle grevi kırdırmak için, Savunma Bakanı Topaloğlu'ndan) grevcilerin üzerine Türk askerlerini sürdürmesini; yani halkımizin üniformalı ve üniformasız evlâtlarını birbirine. düşürmesini açıkça istedi. Bu emperyalist terörüne karşı, ardı ardına birçok sendika, gençlik ve öğrenci örgütleri, aydinlar, Atatürkçü örgütler, toplum örgütleri, esnaftan pek çoğu, geniş halk tabakaları grevcilerin yanında yer alarak dayanışma eylemlerine geçtiler. Silâhların doldurulduğunu gören iktidar, «milli güvenliği sarsıcı» gerekçesiyle grevi erteleyince, kavga yurt ölçüsünde daha da genişlemeye başladı. 


Harp-İş Federasyonu derhal Danıştaya başvurdu. Ve Danıştay, emperyalistlerle ortaklarının bu kanunsuzluğuna karşı karar alarak, erteleme kararını kaldırdı, yani yurtsever bir davranışla yurtsever güçlerin savaşını doğruladı. Nihayet, sömürge terörüyle bu işçi hareketini, bu yurtsever savaş cephesini dağıtamıyacaklarını anlıyan Amerikan empetyalistleriyle iktidar ortakları, işçi isteklerini kabul ederek silâhlarını indirmek zorunda kaldılar. 


Ama, her iki grevin de birbirini tamamlıyarak iyice aydınlattığı gibi, silâhlar ancak şimdilik susmuştur. Derebeyi-komprador iktidarı ile emperyalist ortakları, yalnız işçilere karşı değil, genciyle, aydınıyla, köylüsüyle, esnafıyla, subayıyla bütün ilerici güçlere, bütün halkımıza karşı, yurtsever cepheyi bölmek, dağıtmak amacıyla saldırı denemelerini arttırmakta, parlâmento içinde ve dışında emek kanunlarına ve demokratik haklara yeni hücumlarla emellerini gerçekleştirmeğe hazırlanmaktadırlar. 
Buna karşı koymanın tek yolu, bütün yurtsever güçlerin tek bir cephede birleşerek, emperyalistlerle yerli ortaklarının yurdumuzdaki egemenliğine kesinlikle son vermeleridir. Cumhuriyet Bayramımızı kutladığımız bu günler, tüm yurtsever güçlere bu yolu göstermektedir. 

Yaşar Üstel 
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Amacımız halkın eşitliğini, kardeşliğini ve mutluluğunu gerçekleştirmektir. 
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Altınteri ve kan ticareti 


«Avustralya'ya işçi gönderme anlaşması imzalandı.» 


Memlekâtimizde: işsizliğin ne korkunç bir hızla arttığını, resmi istatistikler de — küçülterek de olsa — belirli ölçüde yansıtiyor. 

Başbakan Demirel, ilk basın toplantılarından birinde, «Her yıl yeniden 300 bin kişiye iş sağlamak zorundayız» demişti. Ne her yılı? Resmi verilere göre, artık her ay İş ve İşçi Bulma Kurumuna başvuran işsizlerin sayısı 100 binden fazladır. Bu hesap, bize, her yıl 1 milyon 200 bin kişinin iş aramakta olduğunu söyler. Sanayide ve tarımda gizli ve yarı işsizlerimizin 8 milyona vardığı da bilinmektedir. 

Yine resmi rakamlara göre, Batı ülkelerindeki işçilerimiz yuvarlak hesap 200 bin. 
Ve 650 bin işçi de «canlı makine» olarak ihraç edilmek için Kurum'un kapısında kuyruğa girmiş durumdadır. 

Bu işsizlik, AP hükümetinin devraldığı ve yürütmekte olduğu halk düşmanı politikanın, memleket kalkınmasını değil, ortağı olduğu yabancı sömürgenlerin çıkarını koruma politikasının sonucudur. Bu politika değişmediği için işsizlik de artmaktadır. 
Milletlerarası durumun ve halkın baskısı sonucunda atılan bazı olumlu adımların — Sovyet yardımiyle yeni sanayi tesisleri kurulması gibi — işsizliği eritmede görülecek nispi faydasına rağmen, bu dert süregen olmaktan kurtulamıyacaktır. 

«Tekeden süt çıkarmak» diye bir deyimimiz vardir. AP hükümeti, dışarı ihraç etmekle iş gösterme derdinden nispeten: sıyrıldığı işçilerimizden halen Batı Almanyada bulunanların her yıl biriktirdikleri milyonlar tutarındaki dövizi de benimsemek, yani bu işçilerimizin alınterinden sızdırdığı ile kendi kendini ve büyük özel sektörü şerbetlemek tutumundadır. 

Hükümetin, bu ihanetine tüy diken son adımı da Avustralya ile imzaladığı işçi anlaşmasıdır. Bu yeni anlaşmayı, kapsamı ve bütün ayrıntılariyle burada anlatacak değiliz. Bunu yurtta ve yurt dışındaki işçilerimiz artık öğrenmişlerdir. Biz burada bu yeni anlaşmanın nedenlerine ve gizlediği tehlikeli sonuçlara dikkati çekmekle yetineceğiz. 

Batı Almanyanın kendi ekonomik güçlükleri yüzünden yabancı işçi alma kapısında artık daralma vardır. Oradaki işçilerimizin de 20 bin kadarı işsiz, Kimi yurda dönüyor ve mevcut işsizler yığınını daha da kabartıyor, yani AP hükümetinin endişesini daha da artırıyor. Hükümet, işte bu daralan Batı Almanya kapısı yerine Avustralya kapısını çalmayı, yani Avustralyanın bizden işçi alma isteğini yerine getirmeyi hesabına uygun bulmuştur, 


Karakol değil okul istiyoruz; jandarma değil öğretmen istiyoruz. 


Ancak 5 Ekimde Kambera'da imzalanan anlaşmanın: yazılı metni ve'resmi açıklamalar, gerçek durumu açıklıkla yansıtmaktan uzaktir. Bu metnin satırları arasında yazılı olmıyan ve hükümetçe gizlenen hükümler vardır. Avustralya gel-git işçi değil, göçmen istiyor. «Sıla hasreti çalışmalarına engel olmasın», «ailece gelsinler», «yol masrafları-sonradan taksitle ödenmek üzere — bize aittir», «candan kabul göreceklerdir» gibi sözler, hep göçmen olarak alacağı işçimize orada kendi kanunlarına göre işlem yapma ve gerekirse bizim işçimizi de silâh altına alma niyetini gizlemek içindir. Bundan ötürü yaş sınırlaması koymakta; daha ziyade (yüzde 70-i) vasıfsız genç işçiler istemektedir. Bu tehlike reel olarak “vardır, çünkü örneği ortadadır: Avustralyanın yıllardır Batı Almanyadan aldığı göçmenlerden çoğunun, silâh altına alınarak gönderildikleri Güney Viyetnamdan Gilelerine sarı kâğıtları gelmiştir. Yani Batı Almanya, Amerikanın Viyetnam saldırısına yardım konusunda, bir SEATO öyesi olan ve AP elebaşıları gibi gericilerin elinde bulunan Avustralya hükümetiyle bu kan ticaretinde ortaklık kurmuşlardır. 

Çalışma Bakanı Ekim sonunda bir açıklama yayınladı. Anlaşma imzalanmış olsa da, önce Avustralyanın Türkiyede acentalığını kuracağı, sonra gönderilecek işçilerin bu acenta ile bizim Kurum tarafından elbirliğiyle seçileceği ve 600 ailelik ilk kafilenin de ancak 1968 yılı başında yola çıkabileceği bildirildi. 

Oysa, asıl bilinmesi gereken gerçek şudur: Natocu AP hükümetinin Seatocu Avustralya ile, yani Viyetnamdaki Amerikan saldırısına 6 bin askerle katılan Holt hükümetiyle bu alınteri ticaretine kan ticareti de karışıktır. Ve bu gidişin dönüşü yoktur. Demirel hükümeti de, Batı Almanyanın Viyetnamdaki Amerikan saldırısına asker göndermede kullandığı Avustralya köprüsünden geçmeye, aynı «sıçanyolu»nu kullanmaya hazırlanıyor. Zira Amerikan Harp Bakanı Mek-Namara, Savunma Bakani Topaloğlu ile son defa Tarabya'daki gizli görüşmesinde, Viyetnama Türkiyeden asker isteğini tekrarlamıştır. 

Bizden söylemesi: Avustralyaya gidiş, gülistan yolculuğu değil, bir cehennem göçüdür. Orada çoğu Avrupalı işçilerin dayanamadığı madenlerde ve hayvancılıkta çalışmak var. Bir de Amerikalı hesabına Güney Viyetnama gönderilip kırdırılmak var. 

Osman Eren 


Petrol kanımızdır, onu da aldınız. 
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BASINDAN YAPRAKLAR 


Türk-Sovyet temaslarını değerlendirme yazılarından özetler 


Türk-Sovyet iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesini halkımız candan istemektedir. 
Bunun ulusal menfaatlerimize, ekonomik kalkınmamıza ve böylece milli bağımsızlığımızın korunmasına hizmet ettiği, halkımızca bilinen bir gerçektir. Bundan dolayı, Demirelin başkanlığındaki hükümet heyetinin Sovyetler Birliğini ziyareti ve Moskovada yapılan resmi görüşmeler yurt çapında geniş yankılar uyandırmış, bağımsız ve haysiyetli bir dış politika yürütülmesi uğrunda mücadele eden ve böyle bir politikaya yönelişte atılacak önemli adımlardan birinin Sovyetler Birliği ile iyi ilişkiler kurulması olduğunu savunan sağduyu sahibi bütün yurttaşlar tarafından olumlu karşılanmıştır. 

Kamuoyunun bu yöndeki ısrarlı baskısı altında, Başbakan Demirel, daha Moskovaya hareket etmeden önce «Yeni Zamanlar» dergisinin Ankara muhabirine verdiği demeçte halkımızın isteğini şöyle ifade etmiştir: «Türkiye ile Sovyetler Birliği kapı komşudurlar. Türkiye halkı barışın korunmasını ve Sovyetler Birliği ile iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasını ısrarla istiyor.» 


* 


Basın bu isteği şöyle dile getirmektedir: 

«Türk-Sovyet görüşmeleri, her iki ülkenin yararına sonuçlar verecek, karşılıklı güven duygusunun büsbütün gelişmesini sağlayıp, tarafların güvenlik konusunda birbirinden emin olmalarını doğuracak bir havanın yerleşmesinde önemli bir yer tutacaktır. Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, özellikle kalkınma çabasında olan ülkemiz için temel yatırımlarda Sovyetlerin göstereceği anlayış, iki ülke arasında güven duygularını güçlendirecektir. Bu ilişkilerin gelişmesinden memleketimizin gerek ekonomik alanda kalkınma ihtiyaçları için, gerekse Kibris problemi için yararı büyük olacaktır. Kıbrıs meselesinde Sovyet tutumu olumludur.» 

(Ulus, Fikret Ekinci) 
x 


«Dünyanın gidişi o gidiştir ki, milletlerin aldanması uzun sürmiyecektir. Bay Demirel, Rusyayı, Azerbaycanı, Ozbekistanı dolaşırken, «Aç Çöl» adı verilen uçsuz bucaksız kurak toprakların Siri Derya nehri sulariyle nasıl canlandığını ve bu top- a, m e e 
Dipçik değil, uzatılacak el isteriz. 
çe m lr a Vga, a a Şi ar paa 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raklarda yaşıyan insanların refahına nasıl hizmet ettiğini görünce dayanamamış ve şu sözleri söylemiştir: 

«Çölden fışkıran bu bereket, medeniyet dâvasında tabiatla mücadelenin başarılı bir örneğidir. Bu tesisleri plânliyan ve inşa eden mühendisler, teknisyenler, işçiler, idareciler cidden tebrike ve takdire şayandırlar. İnsanoğlunun hiçbir müşkül tanımiyan kararlılığı karşısında bir çölü nasıl vâha haline çevirdiğini görmek, kalkinma mücadelesi içinde olan herkesin cesaretini arttırmaktadır.» 

Ne var ki, Amerikan kapitalizminin çelikten ellerle yönettiği komprador burjuvazi, bu sözleri söyliyen Demirele gerçek görevini hatırlatacaktır: «Nedir o Bay Demirel? 
Siz Orta Asyada tebrike ve takdire şayan işçiler ve idarecilerden söz açtınız. Heyecanlanıp komünist kalkınmasına övgü nutukları çektiniz. Ümit ediyoruz ki, bu gâfları kapatmak için Türkiyede gereken demeçleri verecek ve gerekli tedbirleri alacaksınız» 

(Cumhuriyet, İlhan Selçuk) 
x 


«Hiç şüphe yok ki, ekonomik güc bakimindan Sovyetler Birliğinin pek gerisinde olduğumuza göre, bu büyük komşumuzla dostça geçinmek, hem her yıl biraz daha çoğalan savunma yükümüzde' ferahlatıcı indirimler yapmak, hem de ekonomik gelişmemiz için yeni dış yardım ve teknik bilgi kaynaklarını bulabilmek imkânlarını sağlamak bakımından, herkesten önce ve her şeyden çok Türkiyenin ulusal çikarınadır. Acaba Demirel, Türk-Sovyet yakınlaşmasını Türkiye açısından daha verimli kılacak, örneğin bir türlü onaylanamıyan Türk-Sovyet Kültür Anlaşmasını Meclisten geçirmek, NATO çerçevesi dışında kalan Amerikan askeri üs ve tesislerini teker teker Türkiyeden uzaklaştırmak, Türk topraklarının Sovyetleri kuşkulandıran çeşitli haberalma çalışmaları için kullanılmasını önlemek gibi bazı adımlar atmak cesaretini gösterebilecek midir?» 

(Forum dergisi) 
* 


«Doğu blokunun kalkınması gün geçtikçe hızlanmaktadır, Sovyetler Birliği barış içinde birarada yaşama politikasını ısrarla yürütmektedir. Avrupalılararası ilişkiler eskisine göre çok değişmiş, Doğu ile Batı yakınlaşması elle tutulur hale gelmiştir. 
Doğu ülkelerinin, özellikle Sovyetlerin ağır sanayide ilerlediği ve Türkiyenin muhtaç olduğu mâmul stoklarına sahip bulunduğu bilinmektedir. Ayrıca, Sovyetler Birliği az gelişmiş ülkelere düşük faizli krediler vermeyi-ideoloji sınırının dışında tutan bir davranışla-uygulamaktadır. 

Bütün bu veriler göstermektedir ki, gerek Türkiye, gerekse Sovyetler Birliği için 


e ŞE Şa NEMİ o 
Gençlik olarak, emperyalizme ve ağalığa karşıyız. 
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karşılıklı temaslar. ve- ilişkilerin temelinde: ticari, ekonomik zorunluklarla, dünya barışı ile ilgili gerçekler vardır. Bu gerçeklere sırt çevirmek mümkün değildir.» 


(Cumhuriyet, Ecvet Güresin) 


> 


«Türkiye iç yapısı bakımından olsun, ekonomik şartlar açısından olsun, bir gelişme savaşı vermektedir. Doğulu ülkelerin, özellikle Sovyetler Birliğinin, milletçe yaptığımız bu mücadelede yardımcı olması yıllar boyu sert dönemeçlerden geçen Türk-Sovyet ilişkilerini devamlı bir düzene koyar. Yeni gelişme çabasında olan bütün doğal kaynaklarımızın, ticari gücümüzün kuzey komşumuzun aracılığıyla daha rahat imkân bulacağı muhakkaktır. Araya kaprisli birtakım siyasi hassasiyetler sokmadan, Türk-Sovyet ilişkilerini düzene koyarsak, tarihi bir aşamayı sağlamış oluruz. 

Sovyetlerin izlediği güçlü dış politika bugünkü yöneticilerinin açık bir başarısıdır. 
Bu ilimli politikanın Batı ile ilişkilerde de etkili sonuç alması ve dünya barışının daha kararlı bir hale gelmesi tabiidir.» 

(Ülüs, Nurbâki) 


* 


«Yayınlanan Türk-Sovyet ortak bildirisi, Türk dış politikasını yönetenlerin son günlerde ne denli çelişmeler içinde bulunduklarını da bir kez daha gözler önüne sermektedir. Örneğin, bildiride Kibris konusunda şöyle denilmektedir: 

«Hükümet başkanları, Kibris meselesinin, bu devletin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün muhafazası esasına istinaden, Türk ve Rum milli ċemadtlerinin kanuni haklarını, menfaatlerini, güvenlik ve karşılıklı itimat içinde yaşamalarını sağlıyacak şekilde, barışçı yollarla halledilmesi gerektiğini beyan etmişlerdir.» 

Dikkat edilirse, Türkiye, Kıbrısın bağımsızlığından ancak sosyalist ülkelerle birlikteyken söz etmektedir. Buna karşılık, Cumhurbaşkanı Sunay'ın 1967 Nisanında yaptığı Birleşik Amerika gezisi sonunda yayınlanan Türk-Amerikan ortak bildirisinde ve Başbakan Demirel'in 1967 Mayısında Federal Almanya'yı ziyareti sonunda yayınlanan Türk-Alman ortak bildirisinde Kıbrisın bağımsızlığının sözü bile edilmemekte, «bütün ilgili tarafların rızalarına dayanan, adadaki toplulukların meşru haklarını ve menfaatlerini koruyacak, barışçı ve âdil bir çözüm yolu» gibi yuvarlak deyimler kullanılmaktadır. 

Viyetnam sorununda da, bildirilerde Türk hükümetinin tutumu ve dili böylece farklıdır. Ve bu çelişme gözden kaçmamaktadır.» 

(Ulus, Halük Ulman) 


* 


fL BLAN E Lİ EN AEN 
İkinci beşyıllık plân, hepsi de yalan. 
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«Siyasetçiler, tâcirler, zenginler, diledikleri an kalkıp gidiyorlar sosyalist ülkelere. 
Daha. geçenlerde İstanbul zenginlerinden kırk kişilik: bir heyet otobüsle Sovyetlere turistik bir gezi yaptı. Bunlardan bazıları, döndükten sonra, yakın dostlarına: «Şaştık, şaştık kaldık!» diyorlar. 

Peki, neden bu imkân köylülerle işçilere de açılmıyor? 

Biliyorsunuz, sosyalist ülkelerde mütaahhit yoktur. Oralarda, hiç kimse, birkaç düzine hırpaniyi on kâğıt yövmiye ile birkaç aylığına kiralayıp devletten aldığı ihaleleri onlara yaptıramaz. Köylüyü tefecilik usulüyle kıştan borçlandırıp, zamanı gelince borcuna mahsuben mahsulünü ucuza kapatmak âdetleri de yoktur. Oralarda, yüz lirayı geçen ev kirasına rastlıyamazsınız. Okulsuz köy, öğretmensiz okul, okula gitmiyen çocuk bulamazsınız. İlâç alamıyan, doktora gidemiyen, hastaneden kovulan: hasta göremezsiniz. Ve kimse, gölleri tapulayamaz, devletin ürettiklerini ucuza kapıp halka pahalıya satamaz. O memleketlerde kalkınma hızı yılda Wp 10-un üstündedir. Adam başına yıllık milli gelir ortalaması Türkiyedekinin yüzde 400—500 mislidir. Türkiyedeki gibi en az kazananla en çok kazanan arasındaki fark 22 bin değildir. Dış ticaret dengeleri açık vermez. Özel kişiler yabancı sermaye ile ortaklık kurup kendi ülkeleri üzerinden dışarıya kâr transfer edemezler. 

Evet, sosyalist ülkeler, açıktan para kazanmak istiyenler için gerçekten bir cehennemdir! 

Bu mekanizmanın gerçek yüzünü ve dayandığı temeli Türkiyeden oraya giden resmi heyetlerden hiçbiri, dönüşlerinde, Türk halkına anlatmıyacaklardır. Ve Türkiyeden işçilerle köylülerin oralara gidip. olup. bitenleri gözleriyle görmelerini: bütün imkânlarıyla engelliyeceklerdir. 

Neden böyle yapacaklardır? Bunun cevabını: aydınlar artık. biliyor. Ama sadece aydınların bilmesi yetmez. Köylülerle işçiler ne zaman tam olarak öğrenecekler acaba, bütün mesele orada...» 

(Akşam, Ç. Altan) 


Batıya fabrika, Doğuya mayın kuşağı. 


Hikâye: 
Baba yarısı 


Asiye ilk kez o gün, yolun orta yerinde kocası Şahin'in ölüsünü gördüğü anda, öyle zorlu bir of çekmişti ki, bu of da ta Of'tan duyulmuştu. Adamcağız ayakta ölüp gitmiş. Düşmek için yolun şöyle kuruca bir kenarını seçmeye de vakit kalmamıştı. 
Asiyede ağlamak göreydiniz artık: 

«Vay benim Şahanim. Bu kadar mıydı ömürcüğün? Bu yaşta dul mu koyup gidecektin beni eteğimde dört çocukla? Ekmek getiriyordun eve ha... Getirirken ekmeğin suyun kesiliverdi buracıkta ha...» 

Öyledi. Görenler söylediler ki, Şahin koltuğunda bir ekmekle, başı eğik, düşüne düşüne, alnını kaşıya kaşıya gelirken... 

«Nasıl düşünmesin, nasıl kaşımasın-alnını!» diye çığlığı bastı Asiye. Olünün altından çamurlü ekmeği çekerken de, ekledi: «Böl bakalım şu bir somun nimeti üç öğünde altı nüfusa. Adam palike maasebecisi de olsa, gine çıkamaz böyle hesabın içinden. İşte bu kahir çatlattı Şahanımı. Bir gün, sofrada kardeşinin elinden ekmek dilimini kaptı diye Ayşemizi tokatladıydı... Kızın kulağını özürledi diye de yedi bitirdi kendini...» 

«Demin gelirken yine alnını kaşıyordu.» dediler. «Her hal başından bir zoru vardı.» 

«Çok ağrıyor.» diyordu hep. Bir ara pakülte hastanesine gittiydi. Başını ceryana vermişler. Ayna ile içine de bakmışlar. Ne fayda...» 

Hükümet doktoru, Savcı iki saat sonra geldiler. Sorgu ve tutanak iki dakika da sürmedi. Ölünün gömülmesine izin verdiler. 

Asiye bir elinde o çamurlu ekmek, öteki elinde kocasının yamalı kasketiyle eve döndü. Olüyü de komşular getirdiler. Artık analarının bıraktığı yerden çocuklar tutturdu ağlamayı. En küçüğü daha yeni tay duruyordu. En büyükleri de dokuz yaşındaki Ayşecik. Akıntısı hâlâ kesilmemiş kulağında, babasının özürlediğini zannettiği kulağında pamuk tıkalıydı... 

Bir kız doğduğu zaman bütün saçaklar ağlarmış. Bu evde Ayşeye ağlıyan saçaklar, sonra bir kez Eminede, bir kez Zehrada, bir kez de Fatmada ağladılar. Ve elleriyle doğan bu çocuklar, çokluk, ağızlarına götürecek doyurucu birşey bulamadılar, 

Ve istemez misin, Şahin'in daha toprağı, Asiyenin de gözyaşı kurumadan, karnından yeni bir kara haber: Beşincisine gebeyidi! Bu da saçakları mı ağlatacaktı doğunca, yoksa ocakta yalım olacak bir oğlan mıydı nihayet, kimbilir... 

Asiyenin ilk işi en sürümlü gazeteye ilân vermek oldu. Kızlarının ikisini, hiç olmazsa birini düpedüz satılık etti. Evlât edinip, kel-kör etmeden besliyecek, büyütecek, okutacak bir hayır sahibi aradı. Ama Taşlıtarla'nın o gecekondu adresine bir 


tek mektup gelmedi. 
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Lâfı bırak, Doğuya da bak. 
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Derken, Allah çeki sınamasını bitirdi de, «şu kulumu bir de güldüreyim» mi dedi nedir, bir haber ki, Asiyenin beklediğinden de iyisi, hani gökte ararken yerde bulduğu... Bir talip çıkmıştı Ayşeciğe. Evlât edinmeye. Hem de nerelere, nasıl kısmet yarabbi, olursa bu kadar olurdu! 

Ve o sabah görücüye gidilecekti. 

Daha akşamdan, evde bir hazırlık, bir telâş. Bütün kondu mahallesi Asiyelerin kapısında. Eh, kara gününde Şahin'in ölüsünü yerde komayan komşular, bu ak gününde Asiyenin yardımına neden koşmasinlar? Öğretmenin hanımı, karşı komşu Şarkıcı Leman, her biri bir şey getiriyor Ayşeciği donatmak için, her biri: bir öğüt veriyor, «malini satmayı bileceksin» diyorlardı  Asiyeye; «kabakâğıda sardığın güle bakan bile olmaz da, cicili bicili kâğıda sardığın süpürge koçanına “bile müşteri çikar!» 

Asiye gıcır gicir yıkadı kızını, Elini ayağını kiremitle derisini soyarcasına-oğdu. 
Kızcağızın topukları, dizleri, elleri, babasının alnından daha çok kızarmıştı. Eh, konu komşu yardımıyla dedik ya, elden geldiği kadar donattılar kızı. Saçında gelincik gibi bir kordelâya ve sol elinin serçe parmağının tırnağına — uğurdur diye — Şarkıcı Leman'ın sürdüğü ojeye kadar... 

Bu iş bittikten sonra, eve biriken kadınların Ayşeyi öğütleme bombardımanı başladı: 

«Adamın önünde burnunu çekmek yok!» 

«Bişey sorarsa, sen de anlıyamazsan, ha deme, efendim de...» 

Bu sirada kapının önünde lâstik fabrikasının kamyonu zınk diye durdu. Kondunun biricik penceresi zangırdadı. 

«Hasan geldi!» dediler. 

Gencecik, yağız bir adam girdi içeri. 

«Beni ısmarlamışsın Asyie abla.» dedi. 

«Sabahleyin İstanbula mal indirecek misin Hasan?» 

«İndireceğim ya. . .» 

«Öyleyse, bizi de erkenden Divan Oteline bırakıverirsin diyecektim kardeş. Kızı evlâtlığa vereceğiz de...» 

«Başüstüne abla. Lâkin kime veriyorsun kızı?» 

«Bilemezsin Hasan!» dediler kadınlar. «Son gülen iyi güler. Bir kısmet ki, eğer imtihanı kazanıp da bir girerse evlâtliğa, artık Ayşe için bundan yüksek mertebe olamaz.» 

«Kazanamayıp da ne yapacak?» dedi Hasan. «Ben ona kamyondaki nazarlıktan bir de gök boncuk takarım... » 

Takarım dedi ya, Hasanın aklına da birşey takıldı. Gözlerinin kökünden nerdeyse su yürüyecekti. Burnunun direğinde bir sızı, bir sızı... Hiçbirine bakmadan, kapiyi çekip gitti. 

Sabahleyin daha gün doğmadan kamyon kapıya dayanmıştı. Hasan, Asiyenin binmesine yardım etti, zira kadının karnı burnundaydı. Ayşeciğin nüfus kağıdını, kırılacak bir eşya gibi, elinde tutuyordu. 

«E hani bizim kokine bebek?» diye sordu Hasan. 

«Geliyor. Kardeşlerini öpüyordu. Uyandırmasaydı bari .. » 
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«Yalnız mi kalıyor ötekiler?» 

«Hayır, Leman gelip bakacak...» 

Kızı da alıp hareket ettiler. Yolda, uzun bir suskunluktan sonra, ilkin Hasanın dili çözüldü: 

«Ne dersen de, benim gönlüm bu işe razı değil abla... » 

«Hangi işe be Hasan?» 

«Siz akşam adlı adınca söylemediniz ama, ben her şeyi biliyorum.» ` 

«Eeee?» 

«E-si, Amerikalıymış herif öyle mi?» 

«Öyle.» 

«Zenginmiş de çok... Gazete yazmış ki, Türkiyeden. evlâtlık iki kız almaya gelmiş... Ve de Divan Oteline oturmuş...» 

«İşte oraya gidiyoruz ya Hasan.» 

Hasanın artık burasına geldi: 

«Abla, günaha sokma beni!» dedi. «Parası çok olanda, sapıklığın da çeşidi eksik olmaz. Bana kalırsa, ya oğluna okşamalık lâzımdır bu milyonerin, ya da kendisine koklamalık. Bu herifin son hesabı, çocuğu evlâtlık olarak nüfusuna geçirmek değil de zimmetine geçirmekse eğer, ben gayrı yedi bayram yanarım da, bundan sonra hiçbir bayramda Şahinin de mezarına varıp hatırını soramam..» 

«Bu çocukları yapmaktan sakınamadıysak, kabahat bizde mi Hasan?» diye Asiye de çıkıştı. «Söyletme beni. Bizi bunlara bakmaktan âciz koyanlar utansın !» 

«Sen beni dinliyecek misin abla?» 

«Dinlesen de dinlemesen de, ben bu kamyonu çakacağım oraya, kızın velisi olaraktan kendim konuşacağım onunla. Eğer herifi gözüm tutmazsa.» 

Vardıkları zaman, otelin kapısında, yüzden fazla kızla yüzden fazla anayı kuyrukta buldular. Bu kuyruk hemen dört canla daha uzadı: Asiye, karnındaki, Ayşecik ve «velisi» soför Hasan... 

Çok geçmeden, kuyruk halkını içeri aldılar. «Evlâtlığa girme» sınavı: başlamıştı. 
Mister milyoner Rufus amca bu kadar kızdan ikisini beğenecek, seçtiği iki çocuğun analarıyla ayrıca görüşecek, daha sonra da çağrılan Noterin önünde gerekli işlem yapılacaktı. 

Büyük salonda, mister milyoner, çocukları manej dizisiyle çevresinde ‘yürütmeye başladı. Her birinin gözlerine, yüzüne — karşıdan ve profilden — bakıyordu. Bir ara çeyrek Türkçesiyle onlarla konuşmaya da başladı. Ayşeciği dizine oturtup da çenesini avuçladığı. zaman, portalin camına burnunu dayamış olan Asiyenin. yüreği ağzına geldi. Birden gözlerinde yaş domurlandı, alnında da ter... O sırada şoför Hasanın soluğu da ensesine yapışmıştı. 

«Tamam», dedi Hasan, «Teksasin ayısı armudun iyisini seçti t» 

«Deme öyle Hasan, duyarlar muyarlar da,..» 

«Hani eğer erkekler arasında bir çirkinlik kralı seçilecek olsa, sözü de bana verseler Asiye abla, ben birinciliği Adenavere vermem de, bu moruğa veririm.. .» 

«A Hasan, neresi moruk bunun? Sam mam değil, tam amca adam, baba yarısı...» 

Şoför Hasan tıpkı rahmetli Şahin gibi alnını kaşımaya başladı. 
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Artık sonuç belli olmuştu, Mister milyoner, şehirlerimizde Cumhuriyet: Bayramı geçitlerinde zafer arabasına bindirilen «kurtuluş meleği» gibi beyaz tüller giydirilmiş ondördünde bir kızı seçmişti önce. Sonra da Ayşeciği... 

Asiyeyi adıyla ünleyip misterin dairesine götürürlerken, bir kaç sivil, şoför Hasani merdiven başında göğüsleyiverdiler. 

«Sen kimsin?» 

«Şu Ayşe kızın velisi gibi birşey.» 

«Öyleyse şurda bekle. Birazdan lâzım olacaksın. Mister iyihal kâğıdı istiyecek sizden, çocuk için de sağlık raporu... » 

«Bu misterin...» diye mırıldandı ağzının içinde Hasan, «zatıdlisi hakkında iyihal kağıdını biz kimden istiyeceğiz?» 

Ona tuhaf tuhaf baktılar. Araya bazı gazeteciler sokulmaya çalıştığı için, Hasanı usulca bir kenara çektiler. Ve dediler ki: 

«Sana misterin iyihal kâğıdı yerine çek defterini göstersek yeter mi?» 

Hasan âdeta isyan etti: 

«Sömürü şadetnamasi sormadim ben! O milyon sıfırlarından kaçının hırsızlama olduğunu hesapliyacak kadar da karacümlemiz var.» 

Hasanın bunu söylemesiyle kalabalığın arasından sıyrılması da bir oldu. Siviller peşini bırakmıyacaklardı, amma gazeteciler girdi araya. Kimdir, ne diyor gibi sorularla onları İğfa tuttular ve savuşturdular. Hasan kamyona binerken, genç bir gazeteci yetişti ardından. 

«Bir soruma cevap verir misin babacan?» dedi. 

«İki sor» 

«Babası nerde ve necidir bu kizın?» 

«Temizlik işçisiydi. Sizlere ömür. . » 

«Hastalığı neydi?» 

«Alninı kaşirken kaşırken, küt diye gitti yolun ortasında !» 

«Bir şaşkınlığı filân var mıydı?» 

«Çok şeylere şaşardı fukara. Şu Amerikalının bu sefer tek fişek yakmadan memlekete nasıl girdiğine şaşardı. Bir ekmeği üç öğünde altı boğaza nasil böleceğine şaşardı... Eğer sağ olsaydı, bugün bu aşağılık pazarlığa nasıl destur verildiğine de şaşardı.. .» 

«Benim sorduğum böyle şaşkınlık değil, kardeşim. Aklindan bir noksanı var mıydı demek istiyorum.» 

«Valla», dedi Hasan, «bildir bizim Taşlıtarlada İşçi Partisinin ilçe ocağını açtık. 
Eh, ocaktır, tütmesi gerek, para lâzım senin anliyacağın, hadi bakalım, herkes ne verebilirse, dedilerdi. Bu rahmetli hemen elcep etti, hepi topu yirmi liracığını olduğu gibi masanın üzerine koyuverdi. Varıp baksan, kóndusu daha yarımdı, o gün de odasını su basmıştı... İşte, onun bu''ettiği akıl noksanı mı sayılır; akıl artığı mı, orasını gayrık kendiniz bildiğiniz gibi yazın © » 

Ve Hasan artık Asiyeyi beklemeden gaza bastı. 

Asiye, mister milyonerin dairesinde önüne uzatılan bir kâğıdı imzaladıktan sonra, devetüyü yol halısı döşeli merdivenlerden fuayeye iniyordu. Ham bezden fitasının ucunu tutup kaldırmış, gözlerine bastırmıştı. Bu aci sevincin. yaşları, yuvadan ta 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Amerikalara bir evlât uçurduğunu söylüyordu. Fıtasının altında inadına gerilen karnı da, yuvaya yakında bir evlât daha geleceğini. Demek ki sofrasında boğaz sayısı yine değişmiyecekti, Ama, kimbilir; böyle «baba yarısı» bir amca daha gelirse ilerde ve eğer öteki yavrularının da kısmeti varsa... 

Merdivenin alt basamağında, bir öbek gazeteci, oracıkta durdurdular Asiyeyi. 

«Bozma!» dediler. «Öylece dur hanım abla !» 

Sekiz on objektif birden Asiyeye göz dikti. Flâşlar parlamaya hazır. 

«Biraz da gülümseyiver abla», dediler, «bahtiyar bir ana gibi.. » 

Asiye işte bunu beceremedi. PER 


ŞİİR KÖŞESİ 


F. Hüsnü Dağlarca 
Görünen köy 


Türkiye bir büyük devrim yolunda 
Gündüzleri gündüzlere sığmıyor, 
Gecelerden taşıyor geceleri, 
Söylemedi demeyin: 

Toprak kuş gibi uçar mı, uçacak. 


Orda bir köylü ayağı, burda bir işçi kolu, 

Bir kocaman yürümekte, bir kocaman tutmakta, 
Dalgalanmakta ulusun yüreği alaz alaz, 
Söylemedi demeyin: 

Balık kavağa çıkar mı, çıkacak. 


Yetti artık ovalarca sömürüldüğü, 
Sayrı, çıplak, köle, aç, aldatılmış, 
Yetti artık öldüğü, hey hele hey, 
Söylemedi demeyin: 

Ölü gözünü açar mı, açacak, 


* 
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Âşık İhsani 


Yeter be 


Yeter be hey arkadaşlar yeter be 
Yeter bunca çektiğimiz yeter be 
Zalimlerin kahpe zulmü önünde 
Boynumuzu büktüğümüz yeter be! 


Içimiz'dert dolu; gizle ha gizle 
Yiğitlikten söz ederiz, ne yüzle, 
Patronların fırlattığı bir sözle 
İşten güçten: çıktığımız yeter be ! 


Düzelttik diyorlar, hani ya, neyi? 
Kim ne yaptı bizden yana tek şeyi? 
Her olur olmayan haramzadeyi 
Tepemize diktiğimiz yeter be! 


Başlarına yıkılası kürrede 

Hak, adalet, kanunumuz nerede? 
Zonguldakta, Beyazıtta, Korede 
Toprağa can döktüğümüz yeter be! 


Hükümet'gemiyi yatırmış sağa 
İşçi meclisini doldurmuş ağa 
Coninin konduğu bizim'toprağa 
Uzaktan baktığımız yeter be! 


önüme a, Selimi a ön ln Ül, 8 400 ! 
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BU SAYFA SİZİN 


Fırsat bu fırsat: 


İşçi istediler, gönderdik. Terzi, aşçı, çöpçü istediler, gönderdik. Teknisyen, mühendis, doktor istediler, gönderdik. 
Almanlar şimdi de evlenecek kız istiyorlarmış! 

Eh, onu da göndeririz, göndeririz ama, kırk yılda bir kendilerinden bir ricamız olacak: Hiç politikacıya ihtiyaçları yok mu acaba? 

İstanbul, »Yeni Gazetes, K. B. 


* 


Alaman Bankası: 


Doğu Karadeniz fındık üreticileri ile görüşürken, bana şunları da anlattılar: 

Buralarda Üy 700-e kadar faizle tefecilik yapanlar: yalnız büyük tüccarlar değil. Yalnız onlar sömürmüyor zor durumda kalan findik üreticisini. Yeni yeni sermayedarlar, yeni yeni manavlar çıkıyor ortaya. Örneğin, Almanyada para biriktirip köyüne gelen bazı işçiler de 


“var ki, bunlar 40—50 bin lirayı bir yılda 


200 bin yapmanın yolunu bulmuşlar! 
Findik diyarının esprili insanları da, işçi demek için kırk şahit gereken bu açıkgözlerin «özel teşebbüsüne» isabetli bir ad takmışlar: «Alaman Bankası!» 

Kimin paraya ihtiyacı olursa, ta şehre kadar ineceğine, bu Alaman Bankasından alıveriyor. Ve bu sistem o kadar ilerleyip gelişmiş ki, haftalığına, günlüğüne, hattâ üç beş saat sonrası için bile faizle para veriliyor. E oldu mu ya? 


İstanbul, »Cumhuriyet«, Y. Ç. 


* 


Kolayı bulundu: 


Avustralya Türkiyeden çok sayıda vasifsız işçi de alacakmış. Demek, Almanyaya çöpçü gönderme kapısı kapandı, şimdi beşinci kıta-Avustralya kapısı açıldı. 

Bari, iktidar partisi şu programında bir değişiklik yapsa, diyesimiz geliyor. 
Oyle ya, «işsizimize işi Avustralya bulacak» desin; «sermayesi yetmiyenlere sermayeyi de Amerika verecek» desin; «ve bize de devlet yönetiminin dedikodusunu yapmak ve işçiden yana bütün yurtseverlere saldırmak kaliyor» desin. Evvel 
Allah, işte bu kendisine kalan işi yüzaki ile başarıyor AP hükümeti. 


Istanbul, »Akşam«, D. A. 


> 
Bu gidişle: 


Memlekette yolsuzlukları saymakla bitiremezsin. Tütün yolsuzluğu, arsa yolsuzluğu, seramik yolsuzluğu derken, bunlara zeytinyağı yolsuzluğu da karıştı. 
İtalyanlar, madeni yağ karıştırılmış 500 
ton zeytinyağımızı geri yollamışlar. Yollarlar ya... Elâlem kendi milletine öyle olur olmaz şey yedirir mi? O iş ancak 
Türkiyemizde olur. Bugün sadece zeytinyağı değil, sütünden yoğurduna, üzümünden incirine, etinden ilâcına kadar her şey hilelidir bizde. Zaten işlerimiz yollu yordamlı olsaydı, böyle geri bir ülke olarak kalır mıydık? 

Tatlı kârları için, milletin sağlığına ve dış itibarina kasdedenler utansın, Bir de bu memlekette neden ortalama otuzbeş yılcık yaşarız diye sorarlar. Neden olacak, işte bu yolsuzlukları yapan soygun şebekesinin tatlı kâri yüzünden... 


İstanbul, Hukuk, Fak. Bekir Demirci 


BABASININ 


OKU ALTAN OKU 
YAZ ALTAN YAZ 
BÜYÜK ADAM OL! 


MİYAV MİYAV 
YOK MU BANA 


BABA BANA 
BAL AL! 
“NAHSANA BAL ! 


Fiyatı 50 kuruş 


